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Dit melden u:

Tejo en Linda (†) KWASPEN-DOUCET, Chris HOUWAER,
Wim en Nadia THOMAS-DOUCET,
Fik en Kary VANDERSMISSEN-DOUCET, zijn kinderen,

Bert en Saar KWASPEN-KEYMEULEN, Hasse en Helena,
Tim en Evie KWASPEN-MAESEN, Stien en Jonas,

Hans en Nele THOMAS-BAERT, Noor en Aron,
Rob en Karen THOMAS-VANHOUDT, Maud en Sien,

Kim VANDERSMISSEN, Thiess en Tijn,
Sven en Jo SCHOBBEN-VANDERSMISSEN, Seb en Liene,
Jolien VANDERSMISSEN, zijn klein- en achterkleinkinderen,

Eugène (†) en Suzanne (†) VANDEVELDE-DOUCET,
Jean (†) en Maria VERELST-DOUCET,
Julien (†) en Lucie (†) SPELMANS-DOUCET, Gilberte ONCKELINX,

Raoul en Lizette CHANET-KEMPENEERS,
zijn zus, schoonbroer, schoonzussen en hun kinderen, klein- en achterkleinkinderen,

Zijn vele vrienden en Malou SCHREURS,

De families DOUCET, CHANET, LINDEKENS en MEYS.

De uitvaartliturgie, waarop u vriendelijk wordt uitgenodigd, zal plaatshebben in de 
parochiekerk van Sint-Marten, Stapelstraat te Sint-Truiden, WOENSDAG 19 JULI 2017 
om 10.30 uur, gevolgd door de bijzetting in de familiegrafkelder.

Samenkomst en begroeting in de kerk vanaf 10 uur.

Gelegenheid tot groeten in het funerarium Eraerts, Kazelstraat 31 te Sint-Truiden 
op dinsdag 18 juli van 18.30 tot 19 uur (ingang 1).

Een eucharistie zal worden opgedragen op zondag 6 augustus om 10.30 uur.

Rouwadressen: Leopold II-straat 58, 3800 Sint-Truiden
 Valstraat 5, 3570 Alken
 Molenstraat 35, 3800 Sint-Truiden

Condoleren: www.uitvaartzorg-eraerts.be

Echtgenoot van wijlen mevrouw Armande CHANET

Leraar lichamelijke opvoeding
Erevoorzitter Davidsfonds Sint-Truiden - Limburg
Erevoorzitter Stedelijke Cultuurraad Sint-Truiden
Erevoorzitter Stichting Abdij Stad en Regio vzw

Ereondervoorzitter Davidsfonds Nationaal

Geboren te Velm op 22 januari 1925
en overleden te Sint-Truiden op 13 juli 2017, 

gesterkt door het ziekensacrament.

Bedroefd nemen we afscheid van

De heer 
Albert DOUCET

Albert, levensgenieter, cultuurminnaar en joviale vriend, 
jij als man van het woord, doet er nu het zwijgen toe. 

Je bent heel belangrijk geweest voor ons, we hebben je heel graag gezien. 
We hebben ons ook heel graag gezien gevoeld door jou 

en zullen met veel dankbaarheid, trots en liefde aan je blijven denken.


